
 
Liturgie voor de 1e dienst van zondagochtend 28 april 2024  

Voorganger Marcelle van Schoonhoven, begeleiding Geurt Albert Buitenhuis 

Thema: Geroepen! 

 

Welkom  

Intochtslied:  Psalm 95: 1 en 3 (Steek nu voor God de loftrompet) 

Stil gebed, votum en groet 

In Memoriam 

Zingen Lied 968:5 (met God zijn wij verbonden) 

Zingen: Psalm 34: 1 en 5 (Ik loof de Heer altijd) 

 

Leefregel: Romeinen 12: 1-8 (NBV21) 

Zingen: NLB 317: 1, 2 en 3 (Grote God, Gij hebt het zwijgen) 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: - 1 Samuel 3:1 t/m 4:1 (NBV21) 

Zingen: NLB 840: 1 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom) 
2e Schriftlezing: Johannes 21: 15-19 (NBV21) 

Zingen: NLB 840: 2 (O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga) 
 

Verkondiging 

Zingen: Hemelhoog 367: 1 en 2 (Wij blijven geloven) 

 

Dankgebed en voorbeden 

Collecten 

 

Zingen: Hemelhoog 677: 1, 2 en 3 (God roept ons allen tot de daad)  

Zegenbede met gezongen amen 

Wilhelmus vers 1 en 6 (NLB 708:1 ,6) 



Liederen bij de dienst 

 

Hemelhoog 367: 1, 2 

Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 

de Heer van de schepping een plan voor ons 

heeft, 

waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen 

en dat aan elk leven betekenis geeft. 

 

En ook dat Zijn boodschap de mens kan 

bevrijden, 

hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 

nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, 

wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 

 

 

Hemelhoog 677 

God roept ons allen tot de daad 

Zijn werk wacht, treed dan aan 

En wees gereed om elke weg 

Die Hij u wijst te gaan 

Wij weten dat, wat komen gaat 

Toch hij slechts wint die waagt 

En wie zichzelve geven wil 

Door ’t donker vlammen draagt 
 

God roept en in Hem is de kracht 

Die onze zwakheid staalt 

Dit is de vreugd, dat Hij het doel 

En onze vaart bepaald 

Dat Hij ons over grenzen heen 

Laat zien het groot gezicht 

Zijn volk een schare zonder tal 

In ’t ene god’lijk licht 
 

God roept en wat de mensen scheidt 

Dat zij geen scheiding meer 

Zijn liefde houdt ons allen saam 

En samen met de Heer 

Want wat er in de wereld woed’ 
Toch is het God die wint 

En in een elk die Hem behoort 

Het nieuwe rijk begint 

 


