
 
Liturgie voor de dienst van zondagochtend 25 januari 2026, Heilig Avondmaal 

Voorganger ds. Arjan Berensen, begeleiding Jurriena Dijkema, lector Anita van Malesteijn 

 

welkom 

NPB 25:4, 6  

stil gebed, votum, groet 

in memoriam 

gedachtenislied: Weerklank 502:1, 3  

geboden en gebeden 

Schriftlezingen door de lector: Ex. 30:1-5 en 34-37 en 2 Kor. 2:14-17 

HH 641 (ik kom in Uw heiligdom binnen  

verkondiging: ‘zit er een luchtje aan?’ 

Lied 695 (Heer, raak mij aan met uw adem) 

tafelgebed (kinderversie op verzoek WE) 

Lied 836:4 (Leg Heer uw stille dauw van rust)  

instellingswoorden 

delen van brood en wijn  

dankgebed en voorbeden 

collecten 

NLB 939 (Jezus alleen)   

zegen, gezongen amen  

 

Liederen bij de dienst 

 

NPB 25:4, 6 

4. God is goed, Hij is rechtvaardig: 

zondaars leidt Hij in zijn spoor. 

Wie oprecht is en zachtaardig 

onderwijst Hij, gaat Hij voor. 

Wie op zijn verbond vertrouwt 

wil Hij rijkelijk belonen; 

wie zich aan zijn wetten houdt 

zal Hij trouw en liefde tonen. 

 

6. Wat een wonder mag dit heten: 

God laat ieder die Hem dient 

zijn verbondsgeheimen weten. 

Hij beschouwt hem als een vriend. 

Op de HEER richt ik mijn blik; 

door zijn trouw laat ik mij leiden. 

Als ik vastraak in een strik, 

zal Hij mij opnieuw bevrijden. 

 

Weerklank 502 

1. Blijf mij nabij wanneer het avond is 

Wanneer het licht vergaat in duisternis 

Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet 

Bid ik tot U o Heer, verlaat mij niet. 

3. Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht 

Wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht 

Dan weet ik Heer dat U mijn zwakheid ziet 

Dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet 

 

Hemelhoog 641 

Ik kom in uw heiligdom binnen 

’t voorhangsel ga ik voorbij 

‘k breng U mijn offer, een zoete geur, 

vrucht van wat U deed in mij. 

Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. 

’t Gaat nu alleen om uw eer. 

’t Reukwerk van mijn lofgezang 

stijgt op in uw woning. 

Ik kniel voor de troon van mijn koning. 

Samen met mijn stem hef ik 

ook mijn handen op tot U. 

’t Loflied komt diep uit mijn hart. 

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht, 

komen U toe, God van ’t heelal, 

voor eeuwig. 

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht, 

komen U toe, God van ’t heelal. 

 

 


