
 
Liturgie voor de dienst van zondagochtend 15 februari 2026 

Voorganger ds. Arend-Wim Estié, begeleiding Hein van de Veen 

Lector: Dirk van Hierden, Thema: Doelgericht vooruit! 

 

Welkomstwoord 

Zingen intochtslied Psalm 139: 1, 2 (HEER die mij ziet zoals ik ben) 

Stil gebed, votum en groet 

Overlijdensafkondiging en in memoriam 

Zingen Hemelhoog 627: 1, 2 (Abba Vader) 

Lezing van de tien geboden uit Exodus 20 

Zingen Hemelhoog 275 (Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed) 

Genadeverkondiging Handelingen 10: 37-43 

Zingen Hemelhoog 365 (Welk een vriend is onze Jezus) 

Gebed 

Zingen als kinderlied Hemelhoog 389 (Ben je groot of ben je klein 

Schriftlezing Lucas 9: 51-62 

Zingen Hemelhoog 637 (Houd mij dicht bij U) 

Preek: Doelgericht vooruit! 

Zingen Psalm 18: 9 (Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden) 

Dankgebed en voorbeden 

Collectemoment: 1. Binnenlands diaconaat 2. Kerk 

Gesprekje met de kinderen 

Zingen slotlied Liedboek 273: 1, 2, 3 (Loof God, die zegent al wat leeft) 

Zegen, afgesloten met 3x ‘Amen’ 
 

Liederen bij de dienst 

 

Hemelhoog 627 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe, 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen, 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe, 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen, 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

 

 

Hemelhoog 275  

Heer, ik kom tot U 

hoor naar mijn gebed 

Vergeef mijn zonden nu 

en reinig mijn hart 

 

Met uw liefde, Heer 

kom mij tegemoet 

nu ik mij tot U keer 

en maak alles goed 

 

Zie mij voor U staan 

zondig en onrein 

O, Jezus raak mij aan 

van U wil ik zijn 

 

Jezus op uw woord 

vestig ik mijn hoop 

U leeft en U verhoort 

mijn bede tot U 

 

 

 



Hemelhoog 365  

1. Welk een vriend is onze Jezus,  

die in onze plaats wil staan.  

Welk een voorrecht dat ik door Hem  

altijd vrij tot God mag gaan.  

Dikwijls derven wij veel vrede,  

dikwijls drukt ons zonde neer,  

juist omdat wij 't al niet brengen,  

in 't gebed tot onze Heer.  

  

2. Leidt de weg soms door verzoeking,  

dat ons hart in 't strijduur beeft,  

gaan wij dan met al ons strijden  

tot Hem, die verlossing geeft.  

Kan een vriend ooit trouwer wezen  

dan Hij, die ons lijden draagt?  

Jezus biedt ons aan genezing;  

Hij alleen is 't, die ons schraagt.  

  

3. Zijn wij zwak, belast, beladen  

en terneer gedrukt door zorg,  

dierb're Heiland, onze toevlucht  

Gij zijt onze hulp en borg.  

Als soms vrienden ons verlaten,  

gaan wij biddend tot de Heer,  

in zijn armen zijn wij veilig,  

Hij verlaat ons nimmermeer. 

 

Hemelhoog 389 

Hij kent je als je blij bent; 

Hij kent je als je baalt. 

Hij kent je als je droevig bent; 

Hij kent je als je straalt. 

Het geeft niet of je knap bent; 

het geeft niet wat je doet. 

God houdt van jou. 

Hij is vol liefde. 

God houdt van jou 

 

Refrein: 

Ben je groot of ben je klein 

of ergens tussenin? 

God houdt van jou! 

Ben je dik of ben je dun, 

of ben je blank of bruin? 

God houdt van jou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemelhoog 637 

Houd mij dicht bij U 

Laat me nooit meer gaan 

Voor u leg ik mij leven neer 

Verlangend naar u vriendschap Heer 

 

U alleen begrijpt 

Wat ik nodig heb 

U liefde die mij warmte geeft 

Als U mij in uw armen neemt 

 

Leid mij naar u hart 

Breng mij terug naar u 

 

U bent mijn doel 

U bent mijn harts verlangen 

U bent mijn doel 

Houd mij heel dicht bij U 

Houd mij heel dicht bij U 

 

 

 


