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Liturgie voor de dienst van zondagochtend 15 maart 2026, 4° zondag 40-dagentijd
Voorganger ds. Arjan Berensen, begeleiding Hein van de Veen

welkom

Psalm 118:5, 8 (De Heer is mij tot)

s | gebed, votum, groet (staande)

In memoriam (2x, staande)

Gedachtenislied (staande): dit is mijn troost

gebeden

Leefregel

kindermoment

als kinderlied: projectlied

Schriftlezing in aansluiting bij project kinderkerk: Marcus 14:32-52 NBV21,
Hemelhoog 172:1, 3, 4, 6 (Getsemané, die nacht moest)
verkondiging: drie mannen, drie tuinen (Mc. 14:32-52)
Lied 556:1, 2, 3, 5 (alles wat over ons geschreven is)

Toelichting gebedsmomenten
dankgebed en voorbeden
Hemelhoog 602 (liefde was het)
zegen (staande)

Gezongen amen (staande)

Liederen bij de dienst

Dit is mijn troost

(op de melodie van Gezang 429, Liedboek 1973,
tekst: Jaap Zijlstra)

1. Dit is mijn troost: ik ben geborgen

in God die mijn Ontfermer is,

Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,

mijn moeiten kent Hij, mijn gemis.

Het is Zijn wonderlijke trouw,

waar ik met heel mijn hart op bouw.

2. God heeft tot vreugde ons geschapen
en niet tot vrees en treurigheid.

Hij zal een nieuwe wereld maken,

dan is de rampspoed uit de tijd.

Wie liefdevol de Heer verwacht,

schenkt Hij een lofzang in de nacht.

3. Gods weg is hoger dan mijn wegen,
ik leg mijn kleine mensenhand,
omdat ik hunker naar Zijn zegen,

in Zijn getrouwe Vaderhand

— mijn Vader, Hij verlaat mij niet,

Hij is mijn Licht, Hij is mijn Lied.

Projectlied

Jezus is bang en Hij bidt heel alleen.

Een engel van God geeft Hem kracht.

Soldaten verschijnen met Judas voorop.

Zijn kus verraadt Jezus die nacht.

Een leerling wil vechten — Jezus zegt: 'Stop'.

Hij deed niets verkeerds, maar ze pakken Hem op.

Refrein:

Met deze verhalen gaan wij richting Pasen
en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met Hem zijn wij onderweg,

wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.



Hemelhoog 172:1, 3,4, 6

1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.

Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.

3 Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.

hij ging terug en heeft alleen geleden,

eenzaam gebeden:

4 Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
waar zijn de eng'len die Mij kunnen bijstaan?
Maar, zo Ik niet dit ljden mag ontvlieden,
uw wil geschiede.

6 In angst en tranen werd zijn strijd gestreden.
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.

De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,
Hem niet verwinnen.

Hemelhoog 602

1. Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd’ en goedheid, eind’'loos groot,
toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

2. Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk,
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet.



